andaag (17 april) hadden we graag met jullie een landelijke ontmoetingsdag gehad.
Allemaal bij elkaar in een grote zaal, elkaar ontmoeten, soep en koffie en interessante
en speelse workshops. Het was al zo onverwachts dat we onze landelijke dag vorig
jaar september moesten uitstellen, maar we dachten dat april het leven dan toch wel
weer z'n normale gang zou hebben hervat. Niet dus. Vandaar deze brief van de
Ouderraad. Om je er aan te herinneren dat we er nog zijn, over je nadenken en met
je meeleven.
In dit nummer schrijven onze
ouders hoe de aanhoudende
pandemie invloed heeft op hun
leven en het programma van hun
speciale kinderen.
En we hopen jullie allemaal op 16
oktober in Hilversum weer in het
echt te ontmoeten.

Landelijke dag Horison
zaterdag 16 oktober 2021

Locatie: Hilversum
Het programma en tijden volgen later.

We leven nu ruim een jaar met corona en inmiddels zitten we al weer een tijd in de
tweede lockdown. Deze keer vind ik het lastiger. De eerst voelde ik niet zo. We
hebben sowieso niet een heel druk sociaal leven, dus in die zin veranderde er niet zo
veel. En op een bepaalde manier was het ook wel prettig dat de wereld buiten tot
rust kwam. De begeleiders van Cem werken gelukkig gewoon door. Dochterlief woont
weer gezellig thuis omdat ze het te saai vind op haar studentenkamer in Rotterdam.
We zijn vooral op elkaar aangewezen en dat was toen wel prima. Leuke
bijkomstigheid is dat broer en zus daardoor nader tot elkaar zijn gekomen. Maar....
het duurt allemaal wel lang en ik voel de beperkingen nu meer. De afgelopen jaren
gingen we er steeds meer op uit met Cem: naar de winkel, naar de bieb, ergens wat
drinken of een hapje eten, een dagje treinen, een nachtje in een hotel. Hij genoot er
van en we gingen steeds een stapje verder. Nu kan dat allemaal niet meer. Zijn wereld
is weer klein geworden. Ook is er weinig contact met leeftijdgenoten doordat judo en
zwemmen niet mogelijk is. Heel jammer. En ik begin mijn eigen uitjes te missen. Het
is leuk om lange wandelingen te maken, maar het is af en toe wel erg druk in het bos.
En langzamerhand heb ik weer zin om een kop koffie te drinken in de stad, in een
restaurant te lunchen met een vriendin en weer eens een dagje op pad te gaan om
een museum te bezoeken en een terrasje te pakken. Even tijd voor mezelf en mijn
accu opladen zonder dat ik van tevoren een plan moet maken over wie de koffie en
wie de broodjes meeneemt en hoeveel mondkapjes ik nodig heb. Maar over het
algemeen gaat het goed. We vermaken ons wel. Cem is vrolijk en ontwikkelt zich nog
steeds. Zijn begeleiders zijn creatief genoeg om uitdagingen te bedenken die in
coronatijd wel mogelijk zijn. Dochter slaagt er goed in om haar vriendschappen te
onderhouden, ze haalt mooie cijfers voor haar studie en ze heeft zelfs online een
fantastische stage gelopen. En ik wandel elke dag in het bos, samen met onze 5
maanden oude pup. 's Ochtends vroeg, als het nog lekker rustig is.

We zijn al jaren gewend om het beste te maken van een
situatie die niet altijd gemakkelijk is en we hebben A
geleerd te genieten van kleine dingen. Dat helpt ons
ook in coronatijd. Het is weer voorjaar, de zomer komt
eraan en vandaag las ik in de krant dat er plannen zijn
om voorzichtig de coronamaatregelen wat losser te
maken. Misschien kan ik binnenkort weer samen met
Cem ergens een cappuccino drinken. Ik kijk er naar uit!

Ach, op het moment dat ik dit schrijf, sneeuwt het weer, in april! April doet wat hij
wil. En wij doen niet wat we willen. We zitten nog steeds ‘opgesloten’ vanwege
corona. Soms he, heb ik er heel even genoeg van...
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De ouderraad:
waar zijn we op
dit moment mee

bezig?

Horisondag
We denken na over
de invulling van de
dag en helpen mee

bij de uitvoering
ervan. Sinds de
ouderraad bestaat
hebben we één
landelijke dag mee
mogen organiseren
en dat was een feest.
Door corona is het
nog niet tot een
volgende dag
gekomen, maar nu
staat er gelukkig
weer één op de
planning! Daar zijn
we heel blij mee.

Ontmoetings-
plaats

Het opzetten van
een digitaal platform
voor ouders van
Horison, de
Ontmoetingsplaats,
is het eerste project
geweest van de
ouderraad. Het
bestaat al meer dan
een jaar en we
blijven nadenken
over de beste manier
om dit platform te
laten werken en
ouders erbij te
betrekken.

Praktijkgroepen
Stel je voor dat je de
CSL-cursus(sen)
hebt gedaan en een
programma op wilt
zetten voor je kind.
Hoe mooi zou het
zijn als je kunt
aansluiten bij een
werkgroep waar je
samen na kunt
denken over de
praktijk en
ondersteuning krijgt
van een ervaren
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Maar gelukkig gaat het meestal goed. Ik ben niet dankbaar voor de corona, daarvoor
heeft het teveel ellende bij veel mensen veroorzaakt. Maar ik ben wel dankbaar voor
wat het ons gezin heeft gebracht. Het feit dat Viggo gedurende de eerste lockdown
thuis helemaal opbloeide, zorgde ervoor dat we extra onderbouwing hadden om
hem in een onderwijszorg combinatie te kunnen plaatsen, waar hij in veiligheid kan
leren op een niveau dat bij hem past. Wat een goede zet was dat! Sinds we een paar
jaar geleden met CSL gestart zijn, zien we Viggo flink groeien en sinds hij van zijn
vorige school af is, versnelt zijn groei alleen maar.

Gedurende de tweede lockdownperiode kon Viggo gewoon naar zijn nieuwe ‘school’
blijven gaan. Dat was heel fijn voor hem, maar ook voor zijn broer. Zijn broer kon nu
rustig thuis werken en kreeg onze onverdeelde aandacht waar nodig. Ook heeft zijn
broer, net als Viggo zelf, het afgelopen jaar juist een enorme groei doorgemaakt,
waardoor hij het middelbare schooladvies heeft gekregen dat bij hem past. Hij is
sterker geworden, zodat we hem nu met een geruster hart naar de middelbare laten
gaan. Voor beide jongens zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet, mede
dankzij de beperkingen die ons werden opgelegd vanwege de corona.

Maar intussen kijken mijn man en ik er wel naar uit om weer eens een reservering te
kunnen maken in ons favoriete restaurant!

Nog even volhouden! Liefs, Sandra

De ouderraad stelde deze vraag: wat had je nodig gehad na de CSL-cursus als
ondersteuning om een fijn en passend programma voor je kind op te zetten? Wat
een belangrijke vraag en wat wil ik daar graag mee aan de slag. Ik hoorde
oplossingen en mogelijkheden als: duidelijkheid, een maatje, begeleiding, een in-de-
praktijkgroep. We hebben de input en de oplossingen van de ouderraad, en dus van
alle ouders, nodig om de antwoorden op die vraag uit te werken. De
omstandigheden bijvoorbeeld rond het PGB zijn veranderd, maar Horison is nu
alweer zoveel verder dan een aantal jaren geleden.
We kunnen nu de Werkplaats en de nieuwe CSL-
coachingsopleiding inzetten om met deze input en
oplossingen aan de slag te gaan voor alle ouders die
er nu zijn en die er daarna nog komen. Tenslotte is
dit de belangrijkste taak van Horison: ouders van
kinderen met autisme ondersteunen.

Dus als je nog ideeén en suggesties hebt, geef het
dan door aan de ouderraad. We horen het graag!

Contact met de Ouderraad:
wide @oudersvanhorison.nl

ouder of coach? Wij
hadden dat wel
gewild! Nu zijn we
bezig met het
bedenken van een
concept hiervoor.

Ook voor het
Maatjesproject ligt
een concept klaar.
Het is bedoeld om
ouders die graag
uitwisseling willen
met andere CSL-
ouders, maar niet
weten waar te
zoeken, met elkaar
te verbinden. Voor
kennis en goede
raad, voor steun of
gewoon omdat het
fijn is om contact te
hebben met iemand
die begrijpt waar je
mee bezig bent.

Heb je vragen over
de Ouderraad of
ideeén die je graag
wilt delen? Stuur
dan een berichtje
naar wide@
oudersvanhorison.nl.
Als je lid bent van de
Ontmoetingsplaats,
kun je een
chatbericht sturen
naar Erny, Wide,
Sandra of Anneke.

Stichting Horison

Jeontvangtdeze e-mail omdat je je hebt
aangemeld op onze website of iets bij ons
hebt besteld.
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